
Woezel en Pip: Eerste vriendjes
Het eerste vriendje van een baby is vaak een knuffeldier: een beer, hond of aap. 
Of is het misschien Woezel, Pip of Buurpoes? De knuffels zijn immers populaire 
kraamcadeautjes. 

Kiekeboe 
De drie vriendjes in het stoffen boekje slapen, rennen en spelen kiekeboe.  
Over de hele wereld wordt het kiekeboe-spelletje door ouders en baby’s gespeeld. 
De grappige klank van het woord ‘kiekeboe’ – of ‘peekaboo’ in veel andere talen – 
in combinatie met het verrassingseffect zorgt voor veel speelplezier. Zelfs bij  
baby’s van een maand of drie zul je al een glimlach krijgen als je je handen voor je 
ogen weghaalt en vrolijk kiekeboe roept. Het spelletje groeit mee met je kindje en 
gaat vanzelf over in verstoppertje spelen. Wil je meer weten over hoe het  
kiekeboe-spel past binnen de ontwikkeling van je kindje klik dan hier.  

Naspelen 
Het boekje is licht en makkelijk te hanteren voor kleine handjes. De knisperende bladzijde trekt de  
aandacht, maar ook de woordjes die je zelf benoemt en bedenkt bij de verschillende bladzijden houden  
de aandacht vast. Zo kun je bij de eerste bladzijde je kindje aankijken en je vinger voor de mond doen: 
‘Ssst, ze slapen. Zachtjes praten, hoor! Zullen we eens kijken of ze al wakker zijn?’’. 
Op de laatste bladzijde rennen de figuurtjes weg. Pak een paar knuffels en laat ze ‘rennen’: ‘Kijk, ze gaan 
samen spelen. Zullen wij dat ook doen?’.

Flapje
Aan ieder stoffen boekje zit een label met wasvoorschrift. Knip het niet te snel af: je kindje zal het  
proberen vast te pakken en daarmee de fijne motoriek oefenen. 
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https://www.oudersvannu.nl/baby/opvoeden/kiekeboe/

